Fulltime vanlife-financién:

WAAR DGEN ZE HET VAN?

Achter de geraniums zitten is niets voor Fleur (44), maar lekker vroeg met
pensioen gaan? Dat leek haar wel wat. En dus zette Fleur vanaf haar dertigste
alles op alles om financiéle vrijheid te bereiken. Ze droomde van een reizend
bestaan, berekende wat dat zou kosten, verdiepte zich in de FIRE-beweging
(Financial Independence Retire Early) en bezuinigde zich helemaal lens. Op
haar veertigste kon Fleur stoppen met werken en vertrok

ze in een catamaran om de wereld
over te varen. Anderhalf jaar

later verruilde ze de zeilboot

voor haar Citroén

Jumper L3H2 uit
2007.




Interview: Michelle van Weelden | @made_by_mies Beeld: Fleur Pullen | @frompennytomany

Wow, op je veertigste met pensioen!
Hoe krijg je dat voor elkaar?

‘Mijn toenmalige vriend en ik stonden een beetje op een
kruispunt, waren aan het nadenken wat we met ons leven
wilden. We waren allebei ondernemer en hadden geen
kinderwens, dus hoe zou onze toekomst eruitzien? We
bedachten dat het tof zou zijn om een tijd lang te reizen.
Het uiteindelijke plan werd een zeilboot kopen en daarmee
de wereld rond. Dat hebben we uitgetekend op een velletje
papier: oké, wat hebben we per maand nodig om van te
leven en hoe komen we aan dat geld? Onderweg werken
vonden we allebei te stressy, want wat als dat niet lukt,
moeten we dan terug? Daarom wilden we reizen van een
bepaald steady inkomen.

In die tijd woonden we in een appartement in Rotterdam,
dat we goedkoop en zonder hypotheek hadden gekocht.
We waren toe aan een ander huis en omdat we ook daar
inmiddels genoeg spaargeld voor hadden, besloten we het
oude appartement aan te houden en te verhuren. En toen
dachten we: “Oh kijk, als we dit combineren met nog een
beetje extra huurinkomsten dan is die financiéle onafhan-
kelijkheid misschien wel mogelijk.” Zo is het plannetje een
beetje ontstaan.

We spraken af ieder minimaal €20.000 per jaar te sparen,
daarom zijn we fanatiek naar onze uitgaven gaan kijken.
We stelden een weekbudget van €100 in, schrapten dure
vakanties en zijn vanaf dat moment toe gaan werken naar
dat plan.’

Slik, niet meer op vakantie? Dat valt
niet mee als je zo reislustig bent.

‘Haha, dat valt mee hoor, de aanname dat je op een
houtje moet bijten als je wilt gaan reizen is niet per se
waar. Wij hebben aan huizenruil gedaan; dan logeerden
er mensen in ons appartement en hadden wij een gratis
verblijf in Italié. Je wordt heel creatief. Maar je moet wel
keuzes maken. Wat vind ik belangrijk en wat niet? Wij
hielden van uit eten gaan en terrasjes pakken en zijn dat
ook blijven doen. Dat was een bewuste keuze: hier geven
we wel geld aan uit, maar niet aan dingen die we minder
belangrijk vinden, zoals dure kleding, een dure auto of een
nieuwe keuken.’

Illustratie: Floor Duns | @stewie.the.dream.machine

Wat kost fulltime wonen in een camper? En hoe kun je
onderweg in je levensonderhoud voorzien? In ‘Waar doen
ze het van?’ doen vaNLifers een (kas)boekje open over
hun financiéle status.

Inkomsten en uitgaven
van Fleur

Inkomsten
Winst uit bedrijf (licentie en royolties) €850
€2.650

€3.500

Verhuur inkomsten
Totaal

Uitgaven
€26
Wegenbelasting €101
Zorgverzekering €131
Internet/telefoon €72
Overnachtingen €17
Boodschappen €248
Activiteiten €71
€117
€129
€160
€170
€195
€1.436

Camperverzekering

Horeca
Brandstof

Vervoer (tolwegen, viuchten etc.)

Onderhoud camper
Overig
Totaal

g7


https://www.instagram.com/made_by_mies
https://www.instagram.com/frompennytomany
https://www.instagram.com/stewie.the.dream.machine

Waar doen ze het van?

Hoe weet je wanneer je genoeg hebt?

‘Dat was best lastig, want terwijl we aan het sparen waren,
werden onze dromen steeds groter en duurder. Waar

het plan begon met backpacken, eindigde het in een
wereldreis met een catamaran. Op een gegeven moment
moet je gewoon blij zijn met wat je hebt. Wat ik wel tricky
vind is dat alles zoveel duurder wordt. Elke keer als ik terug
in Nederland kom, schrik ik van de prijs van een koffie of
lunch. Maar ook in Zuid- en Oost-Europa stijgen de prijzen,
dus dat is wel iets waar je mee bezig moet blijven.’

Het is dus niet zo dat je nooit meer aan
geld hoeft te denken als je financieel
vrij bent?

‘Nee, hobby is misschien een groot woord, maar het is

een manier van leven geworden. Ik weet precies wat mijn
inkomen is en hou alles wat ik uitgeef bij in een app. Ook
ben ik altijd aan het nadenken of ik nog iets kan besparen,
zodat ik dat weer ergens in kan investeren. Juist doordat ik
nu ervaar hoeveel vrijheid het me brengt, vind ik het echt
leuk om daar actief mee bezig te blijven.’

Op een gegeven moment heb je de
catamaran ingewisseld voor een
camper, hoe is dat gekomen?

‘Mijn relatie ging uit. We hadden die droom al superlang en
zijn ook samen vertrokken, maar na anderhalf jaar zeilen
miste mijn vriend Nederland heel erg. Ik was juist helemaal
in de gloria met het reizende leven en wilde echt niet terug,
dus we groeiden uit elkaar.

In mijn eentje op een boot vond ik iets té spannend, dus
toen heb ik redelijk impulsief een camper gekocht en
ben ik naar Schotland gegaan voor een testtrip. Ik voelde
meteen dat ik het leuk vond. Daarna ben ik naar Scan-
dinavié vertrokken voor een paar maanden en dat was
fantastisch. Toen was ik helemaal om.’

Hoe zien je dagen er nu uit?

‘Dat verschilt enorm. Ik vind het geweldig om nieuwe
plekken te verkennen en kan daar intens van genieten,
maar zit daarnaast niet stil. Ik heb in Nederland nog een
eigen bedrijf met een compagnon en ik coach mensen
om ook financieel vrij te worden. De laatste maanden

heb ik veel tijd in Nederland en bij mijn huidige vriend in
Belgié doorgebracht, maar binnenkort ga ik weer lekker op
pad. Eerst met de ferry van Denemarken naar de Faerder
eilanden en dan door naar IJsland, waar mijn vriend me
een weekje komt vergezellen. Hij heeft wel een fulltime

baan, een hypotheek en drie kinderen, dus samen reizen
kan soms best uitdagend zijn. Gelukkig is hij net zo dol op
vakanties met de camper als ik!”

Wat zijn je toekomstplannen en moet
je daar nog voor sparen?

‘Op zich niet, mijn inkomen is meer dan ik uitgeef per
maand, dus in die zin spaar ik automatisch. Ik wil graag
met de camper naar Canada en kan daar in principe

ook gewoon leven van wat er maandelijks binnenkomt. In
Griekenland kan ik iets luxer leven en makkelijker uit eten
dan in Canada, maar dat is het enige verschil. Waar ik wel
toegewijd voor aan het sparen ben is een nieuwe camper.
Deze uit 2007 is over een tijdje aan vervanging toe. Ik wil
die over een jaar of anderhalf laten bouwen.

Verder zou ik nog graag een stukje grond kopen om daar
een tiny house op te bouwen en heb ik inmiddels ook een
appartement in het Spaanse Altea gekocht dat ik verhuur.
Bij de aanschaf daarvan heb ik er rekening mee gehouden
dat ik er later misschien wel zelf zou willen wonen. Inves-
teringstechnisch was het beter geweest iets direct aan de
boulevard te kopen, maar ik vond dit een heel fijn plekje.
Op dit moment ben ik nog veel te graag met de camper
op weg, maar wie weet, ooit..."

De meeste mensen moeten tijdens of
na een leven onderweg weer aan het
werk, wat is de game changer om dat
niet te hoeven doen?

‘Geduld hebben en investeren! Veel mensen die gaan
reizen, sparen een bedrag bij elkaar en geven dat uit
tijdens die reis. Ze zijn dan een jaar vrij om te doen wat
ze willen, maar daarna is dat geld op. Wat ik heb gedaan
is langer wachten en in plaats van mijn gespaarde geld
op een rekening te zetten en daarvan te leven, heb ik het
geinvesteerd in een woning. Door die te verhuren kan ik
van die inkomsten leven tijdens het reizen. Het duurde
uiteindelijk acht jaar voor ik genoeg passief inkomen had
opgebouwd, veel sneller dan ik van tevoren had gedacht.
Door de opbrengst van je investering weer te investeren
gaat het steeds harder. En hoe vroeger je begint, hoe
makkelijker het is!’
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